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HONDERD JAAR TRAM 
IN BEELD 

1899. Met de accutram begon het allemaal. 
Deze tractievorm was de oplossing om de ontsie
ring van straten en lanen met palen en elektrici
teitsdraden tegen te gaan. Let op de sierlijke 
schildering, het stadswapen en binnenin de 
schotten voor de klassenindeling. De werk-plaat
soverste poseert fier bij zijn moderne tram. 

© ARCHIEF ETG 

Omstreeks 1910. De oude accutrams krijgen een 
trolleystang als stroomafnemer en worden vanaf 
1907 in het geel geverfd. De balkons worden 
dichtgemaakt zodat de geleider niet meer in weer 
in de wind staat. © RR 

Door de vooruitstekende windschermen kregen 
deze trams de bijnaam preekstoeltrams. © RR 

Het is precies honderd jaar geleden dat in Gent 
de eerste elektrische tram uitreed. Op 20 maart 
1904 reed voor het eerst een tram van het Zuid 
door de Lammerstraat en de Sint-Pietersnieuw
straat naar het Sint-Pietersplein. Dat gebeurde ter 
gelegenheid van de Lentef oor. 
De toenmalige maatschappij Elektrische Tramwe
gen van Gent (ETG) werd in 1961 omgedoopt tot 
de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te 
Gent (MIVG) en in 1991 tot De Lijn. De accu
trams werden trolleytrams. Zomertrams werden 
omgebouwd tot drie-assers. PCC's moeten van
daag de moderne Hermelijnen naast zich dulden. 
De Lijn viert de honderdste verjaardag van de 
elektrische tram met een historische tramstoet op 
zondag 12 september en een tentoonstelling in het 
MIAT. Wij brengen het verhaal in grotendeels 
onuitgegeven foto's, vooral uit het archief van 
Freddy Coussens. 
Voorts vindt u in deze bijlage een pak interviews 
met tramchauffeurs, tramliefhebbers, tramrestau
rateurs en tramgebruikers. Tot slot kijken wij in 
de glazen bol en laten wij Lijn-directeur Antoon 
Eggermont zijn licht werpen op de toekomst van 
de tram in ( en om) Gent. 

GENT 
Zulàstatle 

GRND 

Een ex-accutram aan het voormalige Zuidstation. 
De trolleystang is duidelijk zichtbaar. © RR 
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De trolleystangen ontspoorden dikwijls. Vanaf 1914 koos 
men voor de sleepbeugel als stroomafnemer. Dit type tram 
behoort tot een grote reeks die werd aangekocht voor de 
wereldtentoonstelling van 1913. © RR 

Gand. La Oare du Sud. 

De tram aan het Zuidstation, dat in 1928 gesloopt zou worden. 

Midden de jaren 1920 had de trammaatschappij grotere 
trams nodig. De weinig gebruikte zomertrams werden 
omgebouwd tot drie-assers. Dat waren rijtuigen met ruime
re balkons. Het chassis had een vaste middenas en aan 
beide zijden een aangedreven, beweegbare as. © ARCHIEF EPG 
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Een tram van het type Expo op de Antwerpsesteenweg. 

Na de Tweede Wereldoorlog ondergingen de drie-assers 
nog een reeks verbouwingen, waarbij ze vier gelijke, grote 
zijramen kregen. © ARCHIEF ETG 

© RR 

© RR 
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Tijdens de vakantiemaanden konden de kinderen van het tramperso
neel met de tram naar het speelplein van Lovendegem. Dat gebeurde 
met de buurttramlijn naar Zomergem. © ARCHIEF ETG 

De oude drie-assers zouden nog tot eind maart 1974 hun werk doen. 
© FREDDY COUSSENS 

Spoorwerken op het kruispunt van twee tramlijnen in 1974. De 
PCC's reden nog zonder dakgoten en met hun kleine stop- en 
pinklichtarmaturen op de fronten. © FREDDY coussENS 

De buurttramlijnen en de stadstramlijnen hadden aan het 
Sint-Pietersstation aparte vertrekhaltes. In 1955 kon je aan 
het station nog de tram nemen naar Nevele, Zomergem, 
Evergem en Wetteren. © RR 

De tram naar Zomergem via de Brugsepoort. In 1959 werd 
die afgeschaft. © E. BOUWMAN 

De nieuwe PCC-trams (President's Conference Committee) 
namen al vanaf 10 juli 1971 het vervoer op de drukke lijn 4 
over. Oud en nieuw broederlijk naast elkaar aan het Sint
Pietersstation. © FREDDY COUSSENS 

1975 op de Korenmarkt. Alle trams kregen nieuwe stop- en 
pinklichten in aparte armaturen. © FREDDY coussrns 
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Sommige oude trams beginnen een tweede leven als trammu
seum. Het transport gebeurt dan met een speciale tram-vracht
wagen die zowel voor- als achteraan een stuurcabine heeft. 

© FREDDY COUSSENS 

Augustus 1973 aan het Sint-Pietersstation. De 173 trok platte 
wagens met spoorstaven en bovenleidingpalen naar de werken. 

© FREDDY COUSSENS 

Naast de gewone reizigerstrams heeft elke trammaatschappij ook 
werkwagens. Dat zijn vaak oude trams. De 216 had een eigen ate
lier en rukte alleen uit als er zich ergens op het net een zwaar defect 
voordeed of een ongeval was gebeurd. Op de foto uit december 
1973 is de werktram bedekt met een dun laagje sneeuw. 

© FREDDY COUSSENS 

Op 14 maart 2000 kwam een tram van een heel andere generatie in dienst: 
de lagevloertram. De trams zijn ongeveer dertig meter lang en kunnen 

Een werkneemster van De Lijn bedacht de nieuwe 
lagevloertram met de naam Hermelijn. Augustus 
2003 in de Kuip van Gent. © FREDDY COUSSENS 
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258 passagiers vervoeren. © FREDDY COUSSENS 

22 PCC-trams kregen in de periode 1998-2003 een ingrijpende opknap
beurt. De bestuurder zit nu in een afgesloten cabine met klimaatregelin 
vandaar de installatie op het dak. © FREDDY US 
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► 10 uur 
De trams vertrekken aan de stelplaats van De Lijn, Brusselsesteenweg 361, 
9050 Gentbrugge 

TRAJECT: 
Stelplaats Gentbrugge • Gent Zuid • Korenmarkt • Gravensteen • Mui de~ 
Geldmunt/Langesteenstraat ( opstelling voertuigen) 

► 11.30 uur - 18 uur 
Tentoonstelling van de tramrijtuigen in de Geldmunt en de 
Langesteenstraat. 
Op het Veerleplein is bovendien een oude gyrobus tentoongesteld . Iedereen 
kan een kijkje nemen in de oude voertuigen . Medewerkers van De Lijn geven 
graag een woordje uitleg! 

► 18.30 uur 
Terugkeer van de trams naar de stelplaats van De Lijn in Gentbrugge 

ÎIHln 
STAD p ~ ENT 

DE GENTENAAR - vw 
1H' ••• ,,,,,,, ...... 

0408230101 
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"Open trams 
waren mooi, als 
het weer meezat'' 

"Weet je dat er ooit plannen waren om onder het Gentse stadscentrum een 
semi-metronet aan te leggen? Begin jaren zeventig werd voor de PCC gekozen omdat dat 
type tram ook als metrostel dienst zou kunnen doen." Freddy Coussens is een 
wandelende encyclopedie als het over trams gaat. Al 26 jaar is hij trambestuurder. Al 
veel langer verzamelt hij foto's en verhalen over de trams in Gent. 

De eerste oude tram in de stoet is een 
zomertram uit 1908. 
Freddy Coussens: ,,Dat is niet de oudste 
Gentse tram. De eerste voertuigen reden al 
in 1898. Het waren geen elektrische, maar 
accutrams. Zij moesten geregeld stoppen 
om hun accu op te laden. Eigenlijk waren 
die trams een mislukking. Ze konden maar 
25 kilometer rijden zonder bijgeladen te 
worden. Ze stonden dan ook voortdurend 
stil." 
De accutrams hebben het niet lang uit
gehouden. 
,,Neen, al was er aanvankelijk heel wat te
genstand tegen de komst van de elektrische 
tram. Veel mensen vonden dat die palen en 
elektrische draden het stadsbeeld zouden 
ontsieren. Gelukkig had Gent met Emile 
Braun een zeer vooruitstrevende burge
meester. Hij maakte de binnenstad vrij van 
onpraktische, middeleeuwse steegjes en be
bouwing, waardoor grote verkeersassen 
ontstonden. Meteen lag de weg open voor 
elektrische trams. De eerste reden in 1904. 
De passagiers zaten overdekt, maar de be
stuurder stond in openlucht." 
Met de komst van de zomertram was 
iedereen gelijk voor de wet. 
,,Er werden er van dat type tram 19 aange
kocht voor de wereldtentoonstelling in 1913. 
De eerste werd in dienst genomen in 1908. 
De rijke bevolking had die zomertrams zien 
rijden in grote steden als Brussel en Parijs. 
Gent had in die tijd de ambitie om een we
reldstad te worden. Die open trams waren 
heel mooi ... als het weer meezat. In Gent 
stonden ze het grootste deel van het jaar 
werkloos in de depots. Later werden ze om
gebouwd tot overdekte trams." 
De zomertram die meerijdt in de stoet, 
is bij toeval bewaard gebleven. 
,,Tot 1982 wist niemand dat er nog een zo
mertram bestond. In 1937 zijn een aantal 
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trams van dat type omgebouwd tot werkwa
gen. Die rijtuigen werden in 1974 buiten 
dienst gesteld. Toen men in 1982 een van die 
werkwagens wilde opknappen, ontdekte 
men dat er onder de aangebrachte beplating 
een zomertram verborgen zat." 
Na de zomertram kwamen de drie-as
sers. 
"In de stoet zullen er twee verschillende 
types meerijden. Vanaf1925 zijn er van deze 
grote gele trams 105 gemaakt. Ze hebben 
gereden tot 1974. Het typische aan deze 
tram is dat die in het midden een derde vaste 
as heeft. De drie-assers waren twaalf meter 
lang en haalden snelheden tot 55 kilometer 
per uur. In totaal zijn ervan dit type tram vijf 
bewaard. De drie-assers zullen in de stoet 
twee aanhangrijtuigen trekken. Dergelijke 
rijtuigen worden niet meer gebruikt sinds 
1972." 
De drie-assers werden opgevolgd door 
de PCC's die nog altijd in dienst zijn. 
"PCC 01, de alleroudste uit 1971, zal in de 
stoet meerijden. Die PCC's waren in die tijd 
enorm vernieuwend. Ze konden eventueel 
zelfs dienst doen als semi-metrotram. Begin 
jaren zeventig waren er plannen om het 
Gentse stadscentrum te ondertunnelen en 
op die manier een semi-metro in te richten. 
Dat plan werd na de fusie begraven. Maar 
steeds meer tramlijnen werden vervangen 
door bussen. De PCC is de redding geweest 
voor het Gentse tramnet. Die trams konden 
veel sneller optrekken dan een wagen en 
vervoerden honderd passagiers per keer. Ze 
waren bovendien geruisloos en reden zon
der schokken. Een rijtuig kostte in die tijd 
4,5 miljoen frank. Was er toen niet geïnves
teerd in nieuwe trams, dan waren wellicht 
ook de laatste tramlijnen vervangen door 
bussen." 
Op zijn maximum was het Gentse tram
net 55 kilometer lang. In de jaren zeven-

Wandelende encyclopedie 
Freddy Coussens over 
de geschiedenis 
achter de tramstoet 

Freddy Coussens: ,,Ooit waren er plan
nen om onder Gent een semi-metronet 
aan te leggen". ©GIANNI BARBIEUX 

tig bleef daar maar 22 kilometer meer 
van over. Ondertussen is het terug meer 
dan 35 kilometer. 
"Begin jaren tachtig is men beginnen inzien 
dat een tram toch comfortabeler is dan een 
bus. De bussen zaten ook vast in de files en 
bovendien was de brandstof zeer duur. De 
PCC's waren een succes. Er werden er 54 be
steld. Ze rijden nog allemaal. 22 PCC's zijn 
gerenoveerd, waardoor ze nog eens acht
tien jaar moeten kunnen meegaan. Onder
tussen is er ook de Hermelijn, die nog mo
derner is en meer dan tweehonderd passa
giers in één keer kan vervoeren." 
Een buitenbeentje op 12 september is de 
gyrobus. 
"Die kan niet meer rijden en zal gewoon op 
het Veerleplein staan. Ooit reden de gyro
bussen in Zwitserland, Congo en op de lijn 
Gent Zuid-Merelbeke, maar nu blijft er in 
de hele wereld maar één exemplaar meer 
over. De bussen hebben gereden vanaf1956, 
maar waren een flop. De gyrobus reed op 
elektriciteit en moest zich regelmatig opla
den aan een laadmast. Die stonden er om de 
1.000 meter. Probleem was dat de gyrobus 
zich vastreed in de files. Het voertuig viel stil 
voor het de volgende laadmast kon berei
ken. Na drie jaar was het gedaan met de gy
robus." 

Tramstoet tussen de stelplaats 
Gentbrugge en het Gravens 

op zondag 12 septem11.-:---. .. 
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Bestuurder Nico Beeckman 
over de voordelen en 
voldoening van zijn beroep 

"Ik hou van mun stad en van 
mun tram'' 
Passagiers vervoeren met zijn tram, dat 
brengt Nico Beeckman in vervoering. De 
28-jarige Gentenaar stuurt de tram in de 
spits door de binnenstad. Dat beschouwt hij 
als een voorrecht. Een gesprek over de 
voordelen en de voldoening van een baan, 
immer rechtlijnig, als trambestuurder. 

Hoe ben je aan je baan als tramchauf
feur geraakt? 

Nico Beeckman is een enthousiast trambestuurder in Gent: ,,In de vroege ochtend 

Nico Beeckman: ,,Mijn broer werkt al vele 
jaren voor De Lijn en vertelt heel veel over 
zijn job. Zo vernam ik dat er examens voor 
bestuurder werden uitgeschreven en ik heb 
me kandidaat gesteld. Tussen mijn eerste en 
laatste examen zaten wel tien maanden, dus 
makkelijk raak je niet binnen bij De Lijn. 
Maar ik ben heel gelukkig dat ik deze job 
mag doen. Voor ik bestuurder werd, heb ik 
vier jaar in een magazijn gewerkt, maar uit 
dat werk kon ik niet zoveel voldoening put
ten als uit mijn huidige baan." 

door Gent glijden, is heerlijk". © GIANNI BARBIEUX 

Had je als jonge knaap al een passie 
voor het openbaar vervoer? 
"De eerste jaren van mijn schoolgaande 
jeugd had ik een busabonnement. Ik leerde 
al gauw een paar chauffeurs kennen op de 
lijn naar school en hun verhalen fascineer
den me. In mijn vrije tijd, bijvoorbeeld op 
woensdagmiddag na de lessen, begon ik 
voor mijn plezier mee te rijden op bus en 
tram. Ik stond door het hek van de stelplaats 
in Gentbrugge te kijken naar de binnenrij
dende voertuigen." 
Je interesse ging vooral uit naar de 
trams? 
,,Helemaal niet. Als kind raakte ik klem tus
sen de uitstapdeuren van een PPC-tram en 
daar heb ik wel wat schrik aan overgehou
den. Ik denk dat ik vergat op het knopje te 
duwen. Daarna nam ik eigenlijk heel weinig 
de tram. Na mijn examen sprak ik ook mijn 
voorkeur uit voor het besturen van bussen. 
Een jaar later kreeg ik ook opleiding voor de 
tram. Zo ben ik meer en meer in de interes
sante wereld van de trams gerold." 
Wat maakt de tram zo bijzonder? 
"Als chauffeur is de aantrekkingskracht van 
de tram en de rails makkelijk te verklaren. 
Je zit eerst en vooral comfortabeler. Je moet 
niet invoegen, hoeft geen pinkers op te zet
ten of aan een stuur te draaien. Je moet al
leen stroom geven, remmen en de deuren 
open en dichtdoen. De rust en de stilte van 
de tram hebben een speciale invloed op me. 
De tram besturen, is glijden door Gent in al-

le comfort. Zeker heel vroeg 's och
tends is dat zalig." 
Sommige mensen zouden dat 

saai noemen. 
,,Ik heb altijd een rustig karakter gehad, 
maar saai zou ik dat niet durven noemen. 
De tram biedt meer variatie, er zijn verschil
lende types om mee te rijden. In de PPC
trams heb je pedalen, de nieuwe Hermelij
nen moet je daarentegen met de hand bestu
ren. De geschiedenis van de trams is ook 
veel interessanter, dat zullen de vele tramfa
naten bevestigen." 

Geen IDachO 
De tram heeft altijd voorrang, heeft de 
verkeerswet altijd aan zijn kant. Geeft je 
dat een speciaal gevoel? 
" Ik ben geen macho die daar misbruik van 
zou maken, maar het is inderdaad gemakke
lijk. Onze voorrang werkt wel veel ergernis 
op bij automobilisten. Ze steken ons graag 
voorbij als het volgens hen te traag gaat. Ik 
laat me nooit opjagen. Zelfs als een slecht 
geparkeerde auto onze rails blokkeert, blijf 
ik rustig. Ik heb er ook zelf voor gekozen om 
tijdens de spits te rijden. Het verkeer wordt 
alsmaar drukker en drukker in Gent en 
vooral lijn 1 loopt af en toe vast, maar dat 

laat je als bestuurder niet aan je hart ko
men." 
Je hebt je hart ook verloren aan het 
restaureren van oude trams? 
"Zonder het goed te beseffen, ben ik in de 
wereld van de tramliethebbers terechtgeko
men. Tijdens de voorstelling van de eerste 
Hermelijnen in 1999 kwam ik in contact met 
verscheidene tramhobbyisten. Het begon 
met het uitwisselen van foto 's en nu ben ik al 
vrijwilliger in het Vlaams Tram- en Auto
busmuseum. Tramfestivals, zoals dat in 
Frankrijk, spreken me wel aan. In de aan
loop naar de speciale tramdag in Gent heb 
ik een halfjaar lang elke week een halve dag 
vrij genomen om mee te helpen met de res
tauratie van drie oude trams. Het was bij
zonder leerrijk om de voertuigen te ontman
telen en opnieuw op te bouwen." 
Blijf je trambestuurder voor de rest van 
je dagen? 
"Ik zou graag de helft van mijn tijd kunnen 
spenderen aan het restaureren van trams, 
maar het rijden in Gent zou ik niet kunnen 
opgeven. Ik hou van mijn stad en mijn tram 
en blijf altijd trambestuurder." 

1 GENTSCH SPANT DE KRUNE! 

Den tram pakken 
Ge keund een pinte of nen dreupel of een douche pakken, ge keunt de verkierde wig of iene bij zijn 
pietse pakken moar in Gent pakken ze den tram. Nie, nie, ze pakken hem nie echt, ze goan tons mee 
den tram goan rijen, een ritse doen mee de feture (van het Frans voiture: wagen), ze goan de tramkerre 
pakken. En alhoewel dadde den tram pakt, meugd hem eigentlijk nie pakken want "al wat da van u nie 
es doar moed' afblijven", zei mijn pa altijd. 
Eddy Levis, presedent van de Gentsche Sosseteit 
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Edith Stautemas, tweede 
vrouwelijke tramchauffeur 
in een mannenwereld 

"Moppen tappen en over spon 
praten" 
"Mijn moeder wilde dat ik kapster of 
naaister zou worden. Ik wilde verpleegster 
worden." Edith Stautemas (56) uit Laarne 
werd in 1981 tramchauffeur. De tweede 
vrouw in een mannenwereld. ,.Als je 
meepraat over sport en je kunt wat moppen 
tappen, word je snel aanvaard", lacht 
Edith. 

Hoe komt een vrouw er begin jaren 
tachtig bij om tramchauffeur te wor
den? 
Edith Stautemas: ,,Mijn man werkte al als 
tramchauffeur bij de toenmalige MIVG. 
Toen er een examen uitgeschreven werd, 
waagde ik ook mijn kans. Eigenlijk was het 
meer om eens te ondervinden hoe zo'n exa
men verliep, want het was nooit mijn bedoe
ling om tramchauffeur te worden. Ik heb al
tijd gedroomd.van een job als verpleegster." 
Je slaagde echter in alle examens en 
werd in juni 1981 tramchauffeur. 
"Mijn eerste rit deed ik op 26 juni met 
tram 54. Dat vergeet ik nooit. Ik was de 
tweede vrouw die in dienst kwam bij de 
MIVG. Het had zo zijn voordelen. Voor een 
vrouw werd ik goed betaald, want bij de 
MIVG kregen mannen en vrouwen hetzelf
de loon. Dat was toen niet zo evident." 
Vond je als vrouw je weg in een man
nenwereld? 

Edith Stautemas rijdt al zeventien jaar op lijn 1: ,,Je begint je klanten goed te ken
nen". © GIANNI BARBIEUX 

,,Je moest je voor tweehonderd procent in
zetten. De oudere collega's hadden het er 
soms moeilijk mee. Er werd bijvoorbeeld 
zeer sterk gelet op ons uniform. Tijdens een 
strenge winter had ik een dikke trui aange
trokken boven mijn uniform. Een contro
leur verbood mij om die trui nog te dragen. 
Wij moesten altijd in uniform zijn. Voor de 
mannen werd er sneller iets door de vingers 
gezien." 
Ook de accommodatie was niet aange
past. 
,,Er waren geen aparte toiletten voor vrou
wen. Voor het Sint-Pietersstation kregen 
wij een briefje waarmee wij de toelating kre-

gen om gratis de WC's van het station te ge
bruiken. Het Zuid was de eerste plaats waar 
wij onze eigen toiletten hadden. In het begin 
kwamen er maar met mondjesmaat nieuwe 
vrouwelijke trambestuurders bij . Pas vanaf 
1985 werden er meer vrouwen aangewor
ven. Ondertussen zijn er meer dan tachtig 
op ongeveer 350 tramchauffeurs." 
Zou je nu opnieuw voor hel beroep van 
trambestuurder kiezen? 
"Ik denk het wel. Ik hou van mijn job. Het is 
heel afwisselend werken en je komt met 
zeer veel mensen in contact Al zeventien 
jaar rijd ik op lijn 1. Je begint je klanten op 
de duur goed te kennen." 

,,De spannendste periode van mijn leven" 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
maakten vrouwen de wacht uit op de 
Gentse trams. De mannen moesten 
aan de slag in Duitsland en jonge 
vrouwen als Georgia Turf-De Munter 
zorgden ervoor dat de trams bleven 
rijden. 

"Een unicum in de geschiedenis van de 
tram", zegt de nu 83-jarige ontvangster of 
conducteur. ,,De vrouwen werden niet in 
de watten gelegd, maar toch vonden we 
onze tram het mooiste wat er bestond." 
Hoe belandde je bij de tram? 
Georgia Turf-De Munter: ,,In 1943 werkte 
ik als dienster op het kasteel van Zwijnaar
de. Het voltallige dienstpersoneel werd 
opgeëist. Ik wou alles doen, behalve naar 
Duitsland gaan werken. Mijn vader zei dat 
de enige oplossing bij de tram lag. Na twee 
weken opleiding, waarin ik tranen met tui
ten geweend heb, was ik ontvangster. Ik 
was toen net 23." 
Waarom die tranen? 
,,Het was echt wel zwaar werken. De vrou
wen werden niet in de watten gelegd. De 
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lastige taken als het spannen van de beugel 
voor het vertrek en het verschuiven van de 
richels om van richting te veranderen, 
kwamen bovenop het ontvangen van het 
geld. De mannelijke trambestuurders lie
ten ons grotendeels aan ons lot over. Maar 
zodra ik het gewoon was, deed ik het 
graag. Wij vrouwen trokken ons plan. Het 
was een hechte groep. We speelden ook 
samen toneel en maakten zelf een krantje 
De Ontvangster." 
Beschouwden de vrouwen het werk als 
een stap naar emancipatie? 
"In de jaren veertig was van emancipatie 
nog niet veel sprake. We hadden een taak 
te doen. We hadden verantwoordelijkheid 
omdat we het geld moesten ontvangen en 
bijhouden." 
Kreeg je geen problemen met Duitsers? 
,,Je moest geen schrik hebben van de ge
wone soldaten, wel van de SS'ers en Gesta
po. Met de tram kwam ik overal. Leden 
van het verzet vroegen me om boodschap
jes door te geven. Het was de spannendste 
periode van mijn leven." 

Georgia Turf-De Munter: ,,De vrouw 
werden niet in de watten gelegd" 

© G1•·=~~----
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Koerman Robert Van 
Overfelt over het werk 
in den depot in Gentbrugge 

, ,zorg dragen voor de tram'' 
Den depot, het zenuwcentrum van het 
Gentse openbaar vervoer en de slaapzaal 
van talrijke trams, verbergt een pak 
geschiedenis en verhalen. Robert Van 
Overtelt was koerman van 1957 tot 1988 
en schetst de karweien en 
verantwoordelijkheden van de werkmannen 
achter de hekken aan de 
Brusselsesteenweg. 

Wat zijn de taken van een koerman? 
Robert Van Ove,felt: ,,De voornaamste job 
van een koerman of rangeerman is het plaat
sen van de voertuigen op de juiste rails. Je 
zorgt ervoor dat de trams of bussen klaar
staan voor de volgende dag of voor de vol
gende shift. Ik moest dus zelf met de trams 
rijden en de wissels bedienen. Maar dat zijn 
niet de enige taken van een koerman." 
Hoe ben je aan die baan geraakt? 
"Mijn broer was tramchauffeur in Gent en 
hij sprak altijd met veel lof over zijn job. In 
1957 kwam ik net uit het leger, ik had werk 
nodig. Mijn ouders hadden een koebedrijf in 
Boechout, maar in de boerenstijl ging het 
toen al niet erg goed meer. Bij ETG of Elek
trische Tram Gent, zoals het tramvervoerbe
drijf toen heette, kon ik aan de slag. De be
langrijkste vereiste was wel dat ik binnen zes 
maanden naar Gent zou verhuizen. Dat heb 
ik gedaan en dat heb ik me nooit beklaagd. 
Het komt inderdaad vaak voor dat verschei
dene leden uit een familie bij het openbaar 
vervoer gaan werken, omdat ze het er zeker 
niet kwaad hebben." 
,,Ik ben begonnen in de nachtploeg, als tram
wasser. Elke nacht moesten de voertuigen 
gekuist worden. Ik deed dat met plezier. 
Voor mij was dat kinderspel. Als boerenjon
gen was ik harder werk gewoon. Na vijf jaar 
ben ik naar de afdeling bussen verhuisd, ook 
niet slecht want je kon met de bussen rondrij
den in den depot. De tram blijft altijd op zijn 
baantje, vooruit en achteruit, dat kan eento
nig worden. Nog vijf jaar later werd ik gepro
moveerd tot koerman." 

Nat zand 
"Op maandag was het altijd miserie. Er was 
vaak een tekort aan mannen of aan voituren 
en wij moesten zoveel rijtuigen vertrekkens
klaar maken. Problemen met de freinage of 
de elektriciteit moesten wij oplossen. Lukte 
dat niet, dan kwamen de controleurs, de 
mannen met drie sterren, aan ons oor trek
ken. We hadden wel een behoorlijke verant
woordelijkheid, want een slecht functione
rende tram kun je niet uitsturen. Niet alleen 

de chauffeurs hebben een verantwoor
delijkheid, ook in het werkhuis 
wordt over de veiligheid van de pas
sagiers gewaakt." 

Robert Van Overtelt: ,,Achter het hek van het depot voelde ik mij op mijn best". 
© GIANNI BARBIEUX 

,,De oude trams gebruikten een systeem met manueel. Toen in de jaren zeventig de PPC
zand om te remmen. Dat zand werd bij hevi- trams werden ingevoerd, werd het werk plots 
ge regen soms nat. Het verversen van het een stuk minder zwaar." 
zand was een deel van de job. Ik deed alles Voelde je nooit de drang om trambe
nauwgezet. Als de tram niet tijdig kon rem- stoorder te worden? 
men en botste, kon ik verantwoordelijk zijn. ,,De trambestuurders zijn schitterende 
Ook bij het regelen van de films moest je op- chauffeurs, dat was niets voor mij. Rondlo
letten. Dat waren de aanduidingen van de pen met de zware sjakochen van de contro
bestemming van de tram. Dat moet correct leur of conducteur vraagt ook wat opoffe
zijn voor de reizigers. Draaien met de hand ring. Achter het hek van het depot voelde ik 
was de boodschap, alles ging toen trouwens me op mijn best." 

'T GENTSCH SPANT DE IRUNE! 

Tram geven 
Nog van da: buzze geven, sajette of s'ette, gazze geven, hij kant er nogal invliegen, 't 
es ne felien, een wirkerke, een wirkbieste, t'zit poer achter, me goan der wa koeken 
(kletsen) op geven, der de riem opleggen, me goan der wa vitezze (van het Frans 
vitesse: snelheid) achter zetten, 't es ne wrieë neirstigen, ne rappe. 
De uitdrukkinge tram geven kwam in gebruik bij 't invoeren van den tram, die tons 
veur de menschen een ongeziene snelheid moe g' had hèn. ,,Maar", schrijft L.L.Coop
man al in 1953, ,,zij wordt nog zelden gebruikt". 
Eddy Levis, presedent van de Gentsche Sosseteit 

Op zijnen tram krijgen 
Wad hee't hij nu weer uitgestoken? Hij goa nog gien klein beetsen op zijnen tram 
krijgen, hij goa onder zijn voeten krijgen, hij zal't veur gien pan' eiers hèn, 't zal 
kirmesse zijn, zijn poart zal op de buize stoan, ze goan hem peper (zijt) op zijn 
frieten geven, nu hee't hij de boter opg'eten, ze goan zijne koeke boteren, hij goa't 
op zijnen boterham (zijn bruud) krijgen, ter es luuk in de meersch, 't ziet er nie 
goed uit, ter es onweer' op komst. 
Er staat hem een en ander (waarschijnlijk een pak slaag) te wachten. 
Eddy Levis, presedent van de Gentsche Sosseteit 
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Jacques Vergaert (71) 
verzamelt sinds zijn 
kinderjaren speelgoedtrams 

,,Het uezoe11 van de 11010, 
is IIUZiek" 
"Als ik van mijn huis naar het stadscentrum 
ga, neem ik eerst de bus. Die rijdt door tot 
aan het Zuid, maar aan het 
Sint-Pietersstation stap ik altijd over op de 
tram. Dat gezoem van die elektrische motor, 
dat is echte muziek." Gentenaar Jacques 
Vergaert (71) is gek op trams. Hij tekent ze, 
neemt er foto's van en zet zijn hele huis vol 
met miniatuurtrams. 

Vanwaar die fascinatie voor trams? 
Jacques Ve,gaert: ,,Die dateert al van mijn 
kindertijd. Ik woonde in de Fluweelstraat aan 
de Brugsepoort. Daar passeerden in die tijd 
een tram en een trein. Het was de vroegere 
Ringspoorweg. Die had onder andere haltes 
aan de Drongensesteenweg en in Mariaker
ke. Ik mocht van mijn ouders nooit buiten 
spelen. Dat was veel te gevaarlijk. Dus speel
de ik op mijn kamer op de tweede verdieping 
van ons huis met mijn speelgoedtreins en 
-trams. Ondertussen zag ik door het raam de 
trein en tram voorbijrijden." 
Het was de start van een indrukwekkende 
verzameling. 
,,Ik heb ze nog nooit geteld, maar ik heb on
dertussen zeer veel trams en treinen in alle 
maten en gewichten. Ik heb onder meer een 
blikken exemplaar van een stoomtram uit 
1905. Als kind was ik al bezeten door die mi
niatuurtrams. Voor mijn Sinterklaas kreeg ik 
steeds speelgoedtrams of -treins. En als ik al 
eens iets anders kreeg, dan ruilde ik met mijn 
neefje voor zijn opwindbare tram. Na de 
Tweede Wereldoorlog gooide iedereen zijn 
blikken trams weg. Ze vonden het rommel. 
Nu zijn ze veel geld waard." 
Enkele van je trams staan de komende 
weken op de tentoonstelling in het MIAT. 
Heb je er nooit aan gedacht om je collec
tie permanent tentoon te stellen? 
,,Ik heb al een keer tentoongesteld in de bi-

bliotheek van Sint-Denijs-Westrem. Daar is 
toen zeer veel volk op afgekomen. Natuurlijk 
zou ik mijn verzameling graag permanent 
ontsluiten. Maar ik wil mij ook niet opdrin
gen. Ik besef dat trams verzamelen een rare 
hobby is. Je mag daar niet te fanatiek in wor
den. Als je over niets anders dan trams meer 
kunt praten, dan word je vervelend. Het is een 
positieve bezigheid, maar ik draag geen oog
kleppen." 
Wat trekt je zo aan in de tram? 
"Dat geluid van die elektrische motor. Dat is 
echte muziek. Nu zijn de trams veel geruislo
zer geworden, maar die oude trams kon je op 
het gehoor uit elkaar houden. Een boeren
tram maakte een ander soort geluid dan een 
stadstram. Ik gebruik de tram zoveel moge
lijk. Als ik naar de stad moet, dan neem ik de 
bus tot het Sint-Pietersstation en stap daar 
over op de tram, ook al rijdt de bus door naar 
het centrum. Of ik parkeer mijn wagen aan de 
rand van de stad en neem daar de tram. Toen 
ik een jaar of tien was, kocht ik mij een ticketje 
van vijf frank, waarmee ik met de tram naar 

1 GENTSCH SPANT DE KRUNEI 

d' Agenten goan opzije, 
oan ze nen tram zien rijen! 
In 1963 speeldege Romain Deceuninck mee zijn Beren 't stuk in de Minard woar dat 't 
gelijknoamig liedje over de Gentschen tram uit komt. 
D' agenten goan opzije, oan ze nen tram zien rije 
Allez, allez, circuléz ! Oas het nie veur niets es rijen wij nie mee. 
Tram twieë of tram dreië, gien ienen es in tijë. 
Stoppen, giene parler of 't es op de cahier! 
Eddy Levis, presedent van de Gentsche Sosseteit 
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het station kon rijden. Daar stond ik uren op 
het perron, zomaar te kijken. Met de trein 
reed ik daarna naar huis." 
Je hebt zelfs je vrouw leren kennen op de 
tram. 
,,Wij hebben elkaarontmoet op lijn 3. Wij wa
ren allebei vijftien jaar en gingen met de tram 
naar school. Wij zaten niet eens op dezelfde 
school, maar omdat wij 's middags allebei 
thuis aten, zagen wij elkaar vier keer per dag 
op diezelfde tram. Ook na ons huwelijk ble
ven wij de tram nemen. Wij gingen ermee 
naar de winkel ofnaar de bioscoop ofwe pik
ten een concert mee. De tram heeft een be
langrijke rol gespeeld in ons leven. Mijn 
vrouw is twee jaar geleden overleden. Het 
heeft een tijdje geduurd voor ik weer op onze 
trams wilde stappen." 
Je verzamelt niet alleen trams,je tekent 
ze ook. 
,,Ik heb 35 jaar les gegeven in de rijksmiddel
bare school in Merelbeke als leerkracht plas
tische opvoeding. In mijn vrije tijd maakte ik 
tekeningen. Vaak surrealistische zaken, maar 
ook trams. Ik zet mijn trams in mijn stad. Ik 
laat ze rijden op plaatsen waar ze vroeger ge
reden hebben, maar allang verdwenen zijn. 
Zo rijdt op een van mijn tekeningen een drie
asser over de Sint-Michielsbrug. Ik hoop 
dat de tram de komende jaren terug 
terrein wint. Een tram geeft een spe
ciale sfeer aan de stad." 
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entoonstelling MIAT 
In het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel 
(MIAT) loopt vanaf 11 september de tentoonstelling 
' 100 JAAR ELEKTRISCHE TRAM IN GENT. Een mooie 
gelegenheid om de verschillende facetten van de tram en 
haar omgeving te leren kennen ... 
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Achiel Ryckaert offert al 
zijn vrije tijd op aan de 
restauratie van oude trams 

,,Een soorl ieuudsentiment" 
,,Zie je dat trammetje daar? Ik heb er zes 
maanden aan gewerkt. Het ziet er niet lelijk 
uit, eh." Gentenaar Achiel Ryckaert (64) is 
trots op zijn werk. Al meer dan dertig jaar 
restaureert de man oude trams. Hij heeft 
nog enkele dagen tijd om voor de tramstoet 
op 12 september een aanhangrijtuig uit 1912 
helemaal in orde te stellen. 

Diep verscholen in de depots van De Lijn in 
Gentbrugge ligt het werkterrein van Achiel 
Ryckaert. Daar is hij al enkele maanden be
zig met de restauratie van trams die zullen 
meerijden in de tramstoet. 
Waarom offert iemand zijn warme zo
mermaanden op om aan trams te sleute
len? 
Achiel Ryckaert: ,,De liefde voor trams gaat 
al meer dan vijftig jaar mee. In 1956 verhuis
den wij naar Sint-Amandsberg. Ik liep 
school aan de Poel. Dagelijks reed ik vier 
keer met de tram van huis naar school en te
rug. In die tijd werd lijn 3 nog met de tram 
gereden. Ik hield van die tram. Het gebeurde 
soms dat ik op zaterdag- of zondagavond een 
kaartje kocht waarmee ik de hele avond 
mocht rondrijden. Niet om ergens heen te 
gaan, maar gewoon om op die tram te zit
ten." 
Eind jaren zestig was het gedaan met de 
tram op lijn 3. 
,,Ergens in het najaar heb ik op de Koren
markt de allerlaatste tram genomen. Het 
was nummer 354. Het rijtuig heeft daarna 
nog een aantal jaren op een andere lijn gere
den. In 1974 ging het uit dienst. Ik heb de 
tram kunnen kopen van de toenmalige 
MIVG. Op een terrein in Sint-Amandsberg 
heb ik het rijtuig op rails geplaatst en volle
dig ontmanteld. Drie jaar lang heb ik al mijn 
vrije tijd gestoken in de restauratie van tram 
354." 
Wat is er daarna met tram 354 gebeurd? 
"Die rijdt weer, maar niet meer in Gent. Aan 
de kust wordt hij af en toe ingezet als toeristi
sche tram. Het was de eerste volledige tram 

die ik gerestaureerd heb, maar er zouden er 
nog heel wat volgen. Ik denk dat ik ondertus
sen aan bijna twintig zit. Al mijn vrije tijd 
steekt daarin. De meeste van de gerestau
reerde trams staan in een militaire loods in 
Weelde. Daar wordt al het historische mate
riaal van De Lijn bewaard." 
Nu ben je bezig met een aanhangrijtuig 
uit het begin van vorige eeuw. 
"Het werd ingezet op de drukke lijn naar 
Merelbeke en later naar Melle. Met het rij
tuig werden vooral leerlingen van de scholen 
in Melle naar het Sint-Pietersstation ge
voerd. Het aanhangrijtuig is gebruikt tot 
1969. Sinds oktober vorig jaar ben ik bezig 
met de restauratie van het rijtuig. De jongste 
maanden ben ik elke dag in de weer, van 
7 uur 's ochtends tot 18 uur 's avonds." 
Andere mensen zouden er feestelijk voor 
bedanken. 
,,Ach, ik kan gewoon niet stilzitten. Geef mij 
een uur zonder bezigheid en ik verveel me. 
En dan nog, iemand anders voetbalt, ik her
stel trams. Dat heb ik mezelf aangeleerd, 

1 GENTSCH SPANT DE KRUNE! 

Van zijnen tram moaken 
Wie da van zijnen tram moakt, es nie echt bezig mee zijnen tram te repare
ren moar den diene es van zijn uures-, zijn konte-, zijn gat-, zijn voeten-, 
zijn kluuten-, zijnen theoater-, of hem dikke aan 't moaken, die es bezig 
mee beslagmoaken, opspelen of op zijne puut te spelen, die es malkontent 
van 'tien of 't ander oftewel est hij rap op zijn tiens getorten. 
In het Nederlands een druktemaker. 
Eddy Levis, presedent van de Gentsche Sosseteit 
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want opleidingen bestaan er niet. Een paar 
jaar geleden heb ik een boerentram onder 
handen genomen. Zes maanden heb ik moe
ten studeren om te weten hoe de elektrische 
installatie in elkaar zat. Maar ik heb het ding 
aan de praat gekregen." 
Wat is jouw drijfveer? 
,,Het geeft zo'n voldoening om een afge
werkte tram te zien. Het is een soort van 
jeugdsentiment. In veel van de trams die ik 
restaureer, heb ik als kind nog gereden. 
Voor veel mensen is een tram maar een 
tram. Ik zie dat anders. Er zijn zoveel ver
schillen, zelfs tussen trams van hetzelfde 
type. Uiteindelijk herstel je die trams niet 
om ze daarna in een hoekje te zetten. Het 
doet zoveel plezier om ze te zien rijden. Ook 
de mensen zien dat graag." 
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Gebruikers verklaren hun lief de 

TROUW AAN DE TRAM 
De tram mag dan al gebonden zijn aan de 
rechtlijnige rails, het voertuig maakt nog 
steeds sterke emoties los bij talrijke 
tramgebruikers. We vroegen aan 
verscheidene reizigers van De Lijn om hun 
gehechtheid aan de tram te verklaren. Een 
kleine trip langs herinneringen of 
ervaringen, gelinkt aan de tram. 

.: 
Eduard Geldof 

,,Altijd naar AA Gent met 
de tram en slechtgezind terug" 
"Elke keer als Gent thuis speelt, pak ik de tram naar het stadi
on", vertelt de 71-jarige Eduard Geldof. ,, Dat bakske zit altijd 
vol en de supporters zijn enthousiast. In het terugkeren, is de 
stemming meestal omgeslagen. Dan zijn de passagiers slecht
gezind en wordt er volop geklaagd over KAA of kaka Gent." 

© GIA 

,,De tram heeft altijd een posi
tieve invloed op mijn humeur. 
Het blijft mijn favoriete ver
voermiddel . Dat was al zo toen 
ik een jonge gast was. Ik herin
ner me wel dat ik toen niet zo 
lang moest wachten op de 
tram. Vroeger passeerde de 
ene tram na de andere. Nu zie 
ik veel bussen rijden, maar die 
neem ik met tegenzin. Bussen 
zijn weg in een paar seconden. 
Een tram kun je makkelijker te
genhouden, zo zie ik dat toch." 

Marleen lievens 

"Trammen door 
de sociale lagen van Gent" 
,,Als ik een oud vrouwtje word, 
ga ik de hele dag op de tram blij
ven zitten en naar de mensen kij
ken", zegt Marleen Lievens. ,,Ik 
hou heel erg van trams, ik zou er 
uren over kunnen vertellen. De 
verscheidenheid aan mensen is 
enorm groot op de tram. Onop
houdelijk stappen er passagiers 
op en af. Dat maakt de tram 
spannender dan de bus. En ook 
gezelliger. iedereen neemt de 
tram, zonder onderscheid." 
,,Als je Gent wilt leren ken-
nen, moetje de lijn 4 nemen. © GIA 
Dan tram je door alle sociale lagen van de stad . Ik raad het 
Gentenaars en bezoekers aan. Lijn 4 is een multiculturele lijn, 

lfs een exotische lijn . Het is telkens jammer als je moet af
ppen. Maar gelukkig kan ik elke dag de tram nemen." 

"Sneeuwballen tegen de tram 
is mooie jeugdherinnering" 
Marie-José Naeyaer en Jules Henaut wachten geduldig aan de Ko
renmarkt. De tram nemen is voor hen even natuurlijk als ademha
len. 
,,Ik reisde al met de tram toen ik zeven lentes telde", zegt de 83-
jarige Marie-José. ,,Elke dag spoorde ik van Meulestede naar de 
Visitatie-school aan de Coupure. Och, ik weet nog hoe leuk het 
vroeger was in de winter. De jongens van het college gooiden met 
sneeuwballen naar mijn vriendinnen en mij op de tram. Ik zie de 
sneeuw nog opspatten tegen de ramen, en iedereen lachen. De 
trambestuurder en de passagiers deelden mee in de pret. Dat is een 
van mijn mooiste jeugdherinneringen." 
"Mijn vrouw is vandaag jarig", vertelt Jules, die drie jaar ouder is 
dan Marie-José. ,,Zelfs op een dag als vandaag nemen we de tram. 
De rit is zo comfortabel , zo schokvrij . Dat is eigenlijk altijd zo ge
weest, zelfs toen de trams veel kleiner waren en de bestuurder nog 
ilan het wiel moest draaien." 

Siska De Wildeman 

"Met Buzzy Pass van ene kant 
van de stad naar de andere" 
Siska De Wildeman, pas twintig 
maar al een ervaren trammer, 
heeft tal van redenen klaar 
waarom de tram de bus over
troeft. ,, Ik vind de tram minder 
plakkerig dan de bus. Je zit op je 
gemak en je begint niet te zwe
ten. Naar mijn gevoel is er meer 
ruimte op de tram, ik kan bijna 
altijd zitten. Om van de ene kant 
van de stad naar de andere te 
trekken, is de tram ideaal. Met 
mijn Buzzy Pass, mijn jongeren
abonnement, kan ik onbeperkt 
op het hele net reizen." © GIA 
"De tram nemen, is toch een 
klein gevoel van vrijheid, ik kan het moeilijk verklaren . Ik verkies 
wel de oudere trams boven de nieuwe, stille Hermelijnen. Waarom 

tbreekt er trouwens een televisietje in de nieuwe toestellen? Tele
. kijken in de tram heb ik altijd tof gevonden." 
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De tra11 wint terrein 
Tegen 2025 moeten er opnieuw trams 
rijden naar Merelbeke, Oostakker, 
Mariakerke, Destelbergen en Lochristi. Dat 
staat in het Pegasusplan van De Lijn. Het 
aantal kilometers tramlijn zal daardoor 
verhogen van vijfendertig naar tachtig. ,,Wij 
zijn zeer ambitieus", zegt Antoon Eggermont 
(58), directeur van De Lijn 
Oost-Vlaanderen. ,,Maar dat kan geen 
kwaad. Het belangrijkste is dat we een visie 
hebben." 

Pegasusplan De Lijn plant 
tachtig kilometer spoor 
tegen 2025 

Antoon Eggermont werkt al meer dan 
25 jaar bij de openbare vervoersmaatschap
pij. Eerst was dat bij de voormalige MIVG. 
Sinds 1991 is hij directeur van De Lijn Oost
Vlaanderen. Geen beter man om de toe
komst van de tram in Gent te schetsen. 

Antoon Eggermont, directeur van De Lijn Oost-Vlaanderen: ,,Het is de bedoeling om 
het Dampoortstation volledig met de tram te ontsluiten". © GIANNI BARBIEUX 

Die ziet er zeer rooskleurig uit. 
Antoon Eggermont: ,,De tram wint de jong
ste jaren terrein. Dat is niet alleen een Gents 
fenomeen, je ziet het overal in Europa. In 
Straatsburg en Montpellier reed er al jaren 
geen tram meer, maar onlangs werd er op
nieuw een tramnet in gebruik genomen. 
Met succes. De tram wordt door de reizigers 
over het algemeen als meer comfortabel be
schouwd. Bovendien is het voertuig zeer mi
lieuvriendelijk en kunnen er meer reizigers 
mee worden vervoerd." 
Ook in Gent is de ommekeer ingezet. In 
de jaren vijftig en zestig werden heel wat 
tramlijnen afgeschaft en vervangen door 
bussen. Op het dieptepunt was het tram
net maar 22 kilometer lang meer. 
,,Ondertussen zitten we terug aan 35 kilo
meter, als je de verlenging naar Maalte mee
rekent. Met het Pegasusplan moet dat nog 
meer worden. Bedoeling is om van de tram 
de ruggengraat te maken van het openbaar 
vervoer in het Gentse. Het Pegasusplan 
schets de toekomst van het openbaar ver
voer in Gent tegen 2025. Wij hebben daar
voor niet zomaar een kaart van Gent open
gevouwen en wat tramlijnen uitgetekend. 
Achter het Pegasusplan zit twee jaar door
gedreven studie. Verscheidene scenario's 
zijn tegen elkaar afgewogen." 
Gent telt op dit ogenblik drie tram
assen. Volgens het Pegasusplan zouden 

~------- --- -

er zes komen. 
,,Het zijn Evergem-Merelbeke, Sint-Mar
tens-Latem-Oostakker, Melle-Mariakerke, 
Zwijnaarde-Meulestede, Lochristi-Flan
ders Expo en Gent-Sint-Pieters-Destelber
gen en Gent-Sint-Pieters-Melle Leeuw. Die 
laatste twee worden als één lijn gezien. Op 
de eerste vijf lijnen zullen trams rijden met 
een frequentie van acht voertuigen per uur. 
Naar Destelbergen en Melle Leeuw komen 
er vier voertuigen per uur." 
Samen zouden die zes lijnen goed zijn 
voor tachtig kilometer tramspoor. Hoe 
groot acht u de kans dat het Pegasus
plan ooit wordt gerealiseerd? 
"Wij zijn zeer ambitieus, maar dat kan nooit 
kwaad. Je moet een visie hebben om te we
ten waar je naartoe wilt. Het plan zal in elk 
geval zeer veel geld kosten. Er is een inves
tering mee gemoeid van minstens 230 mil
joen euro. Wij zijn daarom al zeer verheugd 
dat het Pegasusplan opgenomen is in het 
nieuwe Vlaamse regeerakkoord." 
Op korte termijn wordt al een aantal 
zaken uit het plan werkelijkheid. 
"De verlenging van tramlijn 1 naar Don 
Bosco en Maria Middelares is al een feit. 
Tegen de Floraliën in april 2005 willen wij 
die lijn doortrekken naar Flanders Expo. 
Aan Flanders Expo komt een volledig nieuw 
tramstation. Nog dit jaar willen wij een de
tailstudie starten over de doortrekking van 

1 GENTSCH SPANT DE KRUNE! 

Nen direct, 
een correspondense of een koarte? 
Nen direct was nen tikee waar dadde niet mocht mee overstappen. Een corres
pondense, (van het Frans correspondence) of verbindinge, was nen tikee veur, 
zonder bij te betoalen, over te stappen op nen anderen tram. De lankwirpege 
papierene tikeetses zaten vastegenepen op een plankske mee een stempelkuske. 
Een koarte van 10 ritten da kosttege in de joaren tfijftig 20 frank, da wil zeggen 2 
frank de rit. Ge keunt er u verdeekelinge nu giene spek ne mier veur kuupen ... 
Eddy Levis, presedent van de Gentsche Sosseteit 
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de tram naar Zwijnaarde Dorp. Voorts wil
len wij de trams vlotter laten rijden tussen 
Gent-Sint-Pieters en de Korenmarkt en tus
sen Gent Zuid en Melle Leeuw." 
In de verdere toekomst wordt rondom 
het station Gent Dampoort gewerkt. 
"Er moet een nieuwe tramlijn komen van 
Gent-Sint-Pieters over het Zuid naar de 
Dampoort, van de Dampoort naar de Ko
renmarkt en van de Dampoort naar de R4. 
Makkelijk zal dat allemaal nic:t zijn, maar 
bedoeling is om het station Dampoort volle
dig met de tram te ontsluiten. Naast de aan
leg van nieuwe lijnen voeren wij ook infra
structuurwerken uit op de bestaande trajec
ten. Aan de Sint-Lievenspoort komt er een 
trambrug. Voorts zijn er werken gepland in 
de Groot-Brittanniëlaan, Koning Albert
laan, Koningin Elisabethlaan, Kortrijkse
steenweg, Ferrerlaan en Brusselsesteen
weg." 
De tram wordt weer koning in het stads
centrum. 
,,Het is in elk geval onze bedoeling het auto
verkeer in de regio Gent met zeven procent 
te doen dalen en jaarlijks 15.000.000 extra 
reizigers te vervoeren. Maar het zal veel in
spanningen vergen. Om een voorbeeld te 
geven, op dit ogenblik hebben wij veertien 
Hermelijnen in dienst. Er is al een nieuwe 
bestelling van zeventien geplaatst. Als wij 
het Pegasusplan uitvoeren, zullen wij min
stens vijftig nieuwe trams nodig hebben. Ik 
zie het graag gebeuren, want ik vind de tram 
zelf een zeer aangenaam vervoermiddel. 
Bovendien past de tram perfect in het Gent
se stadsbeeld." 

bij De Gentenaar van woensdag 8 september 2004 
E: Frank Buyse en Dirk Remnierie 
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1USl'EI: Dieter Herregodts en Nicholas De Cocker 
EINDREDACTIE: Karen Regelbrugge 
VORMGEVING: Peter Moens 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Dirk Remmerie, 
Gossetlaan 28, 1702 Groot-Bijgaarden 
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30 lezers gratis op historische 
ontdekkingstocht! 

''100 jaar elektrische tram in Gent" 
In 1904 reed de eerste elektrische tram door Gent. 

Om deze verjaardag te vieren maakt u als lezer van De Gentenaar kans op een onvergetelijke namiddag ! 

Afspraak op zondag 3 oktober om 14u in de stelplaats te Gentbrugge. 
Ontvangst met drankje, rit op een oude tram door het Gentse stadscentrum, bezoek tentoonstelling 

"100 jaar elektrische tram" in het MIAT. Dit alles onder begeleiding van Freddy Coussens (tramchauffeur bij 
De Lijn en drijvende kracht achter de tentoonstelling). 
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